
 
 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Duikvereniging Quality-Divers Breda is opgericht in 1997. Vaste thuisbasis is zwembad de 

Wisselaar aan de Terheijdenseweg in Breda. Op donderdag wordt hier vanaf 21.00u 

getraind. Training is bij ons ook echt trainen: niet zomaar een uurtje in het water liggen, 

maar (op een leuke en ontspannen manier) werken aan het uitbreiden van je vaardigheden.  
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Het bestuur 
 
Voorzitter: Marice Bastiaensen 
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Secretaris: Julian Ramakers 
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Voorzitter opleidingscommissie: Huub Jorna 
opleiding@quality-divers.nl  
 
 
 
 
Aanspreekpunt evenementencommissie: Rob van Gils 
evenementen@quality-divers.nl  
 
 

 

 

  

De redactie van het blad bestaat uit Sandor Schröder, Anne-Marie Kuiters, Maureen Mol en 

Rob van Gils. Het aanleveren van kopij kan via het mailadres redactie@quality-divers.nl    
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Van de voorzitter 
 

Het jaar 2015 is voorbij. Het was een jaar met mooie momenten en ook herinneringen. Inmiddels is  

2016 is begonnen. De goedbezochte nieuwjaarsduik en -receptie zijn achter de rug, Carnaval is 

voorbij, de duikbeurzen in Duitsland en Nederland zijn geweest en de eerste duiken zijn al gemaakt.  

Het duik trainingsteam heeft een duikrooster opgemaakt en de evenementencommissie heeft voor 

zover het kan een jaar vooruit gekeken. In dit clubblad zal je dan ook een beeld krijgen van wat we 

voor jullie in petto hebben dit jaar. Natuurlijk is niet alles te plannen, dat maakt onverwachtse en 

impulsieve duikuitjes altijd leuk om te doen. Of mocht je een idee hebben waar je onze hulp nodig 

hebt, spreek mij of ons aan… altijd leuk om iets onverwachts te doen. 

Het aantal leden is ook lichtjes gegroeid sinds het laatste clubblad is uitgekomen. Dat ik tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie geroepen heb dat we voor de 100 leden gaan (historie en traditie) is natuurlijk 

hoog gegrepen. Maar toch zit er een kern van waarheid in.  

Een sportvereniging kan alleen voort blijven bestaan wanneer nieuwe leden zich aanmelden. En of 

dat ervaren duikers zijn, of aspirant duikers dat maakt niet uit. Wat ik opgemerkt heb, is dat nieuwe 

leden door de clubleden worden betrokken. Dat valt op en nog belangrijker, dat is een kern van onze 

club. Duiken is belangrijk, want tja, we zijn een duikvereniging, maar een ander aspect van een 

vereniging is het sociale aspect en dat doen we met zijn allen heel goed. Blijf dit doen! 

Zoals jullie ook al weten, wordt er deze zomer een aantal keren op de Noordzee gedoken. Check dit 

blad en let op jouw email, want belangrijke informatie wordt nu verstuurd. Duiken op de Noordzee is 

heel erg trek, dus we moeten snel zijn met het bevestigen van de reserveringen die gedaan zijn. 

We gaan er een mooi jaar van maken en dat kan niet zonder jou. Laat je van jouw beste kant zien en 

duik mee, doe mee met activiteiten en waar nodig af en toe een handje helpen zou fijn zijn. 

Duik ze, feest ze 

Marice 

  



 
 
 

 

Van de redactie 
 

De redactiecommissie heeft in februari bij mekaar gezeten en we hebben besloten een  frisse wind 

door het clubblad te laten waaien. Vandaar dat jullie zullen zien dat sommige vaste rubrieken in dit 

clubblad al verdwenen zijn. Zoals de vaste stukjes van uit het bestuur en de wist-u-datjes. Er zullen 

andere rubrieken voor in de plaats komen, zoals… ik geef de pen door… waar Anouk de eer had om 

er een leuke start mee te maken. 

Er komt nog een andere rubriek in het clubblad waar we nu nog niets over gaan verklappen maar 

waar wij al veel lol om hebben gehad… maar die bewaren we voor de volgende keer... en wij hopen 

dat het jullie even veel plezier aan gaan beleven bij het lezen ervan! 

We hebben niet alleen de inhoud maar ook de vormgeving van het blad onder handen genomen.  

De kleurenversie van elke uitgave komt op de website te staan. Wil je iemand laten weten wat we als 

club allemaal doen, dan kun je eenvoudig naar de site verwijzen.  

We wensen iedereen een heel mooi duikseizoen! 

De redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind jij onze club ook erg leuk? Laat dit via 

facebook weten en deel onze avonturen 

met de rest van de wereld…. 

 

 

  

Hoewel het er niet altijd op 

lijkt is de redactie echt ‘bij 

de tijd!’ 



 
 
 

 

Nieuwjaarsborrel 
 

Traditioneel is er na de nieuwjaarsduik de nieuwjaarsborrel. Gerard stelde weer zijn ruimte van AOC 

Snijders beschikbaar en de evenementencommissie had de boel weer versierd en opgetuigd om er 

een gezellige middag van te maken. 

Eerst keek Marice, als nieuwe voorzitter,  terug op het afgelopen jaar. Onder andere dat hij het 

stokje van Coen had overgenomen na afgelopen ALV en de activiteiten die er afgelopen jaar zijn 

georganiseerd vanuit de vereniging.  

De evenementencommissie nam ook nog een momentje om Jos in het zonnetje te zetten om hem te 

bedanken voor de jaren dat hij de stuwende kracht achter de evenementencommissie is geweest en 

hem een bierpakket aan te bieden. 

Tijdens de nieuwjaarsduik waren weer stenen met nummers opgedoken door de duikers. In 

voorgaande jaren kreeg iedereen een prijs, maar dit jaar was de opzet anders. Er werden drie (wat 

luxere) prijzen verloot aan de gelukkige duiker die de steen met het nummer dat werd getrokken had 

opgedoken. Maureen won een mooie fotolijst, Julian won een windlicht en Edwin won een 

panoramafoto van een duinlandschap. Gefeliciteerd! Voor de duikers die met lege handen achter 

bleven en overige aanwezigen was er champagne, andere dranken en eten. 

Evenementencommissie: wederom dank voor jullie inzet! 

Huub 

  

 

 

  



 
 
 

 

Aankondiging lenteduik: 3 april 
 

Hoi allemaal, 

Na de winterslaap voor de meeste van onze duikers (behalve dan die paar diehards), gaan we het 

seizoen 2016 weer openen met onze traditionele lenteduik, dit jaar genaamd: 

“FRANS KO(O)K(T) DUIK” 

Deze duik zal zijn op zondag 3 april! Hou je agenda dus vrij voor deze eerste gezellige dag met een 

wel heel bijzondere duik! Het juiste tijdstip en het verzamelpunt zal later nog per email aan jullie 

worden doorgegeven. En waar is die duik dan?? Waarschijnlijk heb je het al geraden, in Dreischor bij 

het Frans Kok rif. 

We hebben een leuke duik voor jullie in gedachte, anders dan gebruikelijk! 

Ben je nieuwsgierig naar wat het duikteam en de evenementencommissie hebben bedacht, streep je 

agenda af en houdt deze dag vrij en kom gezellig het nieuwe duikjaar mee openen! 

Hopelijk tot 3 april aanstaande, we gaan er met zijn allen weer een leuk duikjaar van maken, de 

evenementencommissie is er klaar voor, er is al druk vergaderd en overlegd! En zoals gebruikelijk 

zorgen we deze lenteduik ook voor een hapje en een drankje als de waterkant. 

Tot dan! 

De evenementencommissie 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Duiken op de Noordzee 
 

Hoe mooi de Noordzee kan zijn, kunnen zich maar weinig mensen voorstellen. De vele wrakken op de 

zandbodem vormen oases van leven. Een wrak is sprookjesachtig begroeid en een woonplaats van 

vele soorten vis, krabben en kreeften.  

Geen wonder dat een druk bewoond wrak een magische aantrekkingskracht heeft op sportvissers. Al 

eeuwenlang vissen ze hier voor hun avondmaal. Af en toe haakt hun net achter scherpe wrakdelen, 

breekt hun lijn of verliezen ze het lood. Door de eeuwen heen is deze verspeling problematisch 

geworden. Nu vormt het een bedreiging. Met name krabben en kreeften kunnen niet meer 

ontsnappen en raken verstrikt. Voor duikers relatief eenvoudig om ze uit hun lijden te verlossen.  

Ik heb komende zomer op 3 dagen een aantal plaatsen gereserveerd om op de Noordzee te gaan 

duiken. Via een link (zie email) kan je jouw voorkeuren opgeven. Geef aan wanneer je kan. Er is geen 

garantie dat het doorgaat. De kapitein bepaalt of er gevaren gaat worden.  

Op de volgende dagen heb ik plaatsen gereserveerd op de boot. Vertrek is altijd vanuit 

Scheveningen. Op zo’n duikdag ben je van vroeg in de ochtend tot laat in de avond onderweg. 

 

- Zaterdag 18 juni:  6 plaatsen 

- Zondag 17 juli:   8 plaatsen 

- Zaterdag 27 augustus:  8 plaatsen 

 

Ervaring in stromingsduiken is gewenst, en minimaal een reddingsduikerbrevet (bv. PADI Rescue 

Diver) ook. Het zijn duiken waarbij je langs een lijn naar minimaal 20 meter diepte of dieper afdaalt. 

En duiken met nitrox is zeer aanbevolen, want op diepte duiken met perslucht beperkt de duiktijd 

enorm.  

Wil je meeduiken op de Noordzee en je voldoet aan de eisen behalve die van Nitrox, laat het mij dan 

weten (voorzitter@quality-divers.nl) , dan kunnen we altijd een Nitrox cursus inplannen. Oh ja, en ga 

je niet naar de Noordzee en wil je toch Nitrox gebrevetteerd worden dan kan je natuurlijk ook met 

mij contact opnemen. 

Voor meer informatie kun je eens praten met 

 leden die er vorig jaar bij waren, of kijken op:  

http://get-wet.nl 

Marice 
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Een stukje van Huub (opleidingscommissie) 
 

De nieuwjaarsduik en de nieuwjaarsborrel zijn alweer geweest. Het was weer gezellig en goed 

georganiseerd door de evenementencommissie. Hierover meer in dit clubblad. 

Er is ook nieuws van het thuisfront: op 17 januari is Mirjam bevallen van een gezonde zoon: Loek. 

Dus behoorlijk wat positieve veranderingen bij mij thuis, maar het loopt allemaal goed. 

Het is zo weer april en we zijn weer lekker op weg naar het nieuwe duikseizoen. Het 

buitenduikrooster voor dit jaar  is opgesteld door Berry, Leo en Marice.  

Er zijn weer een aantal ‘oude, vertrouwde’ duikstekken ingepland (o.a. Dreischor, Meeuwenstein en 

Bergse diepsluis) en ook  wat nieuwe stekken (o.a. Wemeldinge – Nieuwe sluis) en er zijn weer een 

aantal data voor Noordzeeduiken ingepland.  Voor ieder wat wils dus. Nog even wachten en we 

kunnen weer het buitenwater in! 

Huub 

Te zien bij Meeuwestein, de zeedalia: 

Buitenduikrooster 

  

  

Datum locatie type duik Vertrek Kentering Opmerking 

3-apr-16 Dreischor Parking lenteduik 10:00 
 

Catering door evenementen 

24-apr-16 Zeelandbrug stromingsduik 09:00 LW 11:20 
 

16-mei-16 
Wemeldinge - Nieuwe 
Sluis 

stromingsduik 09:30 HW 12:50 Pinkstermaandag 

29-mei-16 Ouddorp/Preekhil 
 

10:00 
  

12-jun-16 Scharendijke wrakjes 10:00 
 

Ook leuk zonder de wrakjes 

26 juni-16 
Meeuwestein/Den 
Osse huisrif  

10:00 
 

Hamburger bij EvenPause 

10-juli-16 Plompetoren stromingsduik 11:30 LW 14:10 Heerlijke zomerduik 

4-sep-16 
Gorishoek 
Leemblokken 

stromingsduik 09:30 LW 12:00 
 

24-sep-16 Bergse diepsluis nachtduik(zaterdag) 19:30 HW 22:25 Neem je lamp mee! 

16-okt-16 Zoetersbout 
 

10:00 
  

30-okt-16 Strijenham bikkelduik 10:00 
 

Catering door evenementen 

      

18-jun-16 Noordzee Stromingsduik   
Zie voor meer info het stuk 
 ‘duiken op de Noordzee’  
op pagina 8 in dit blad. 

 

17 juli-16 Noordzee Stromingsduik 

27-aug-16 Noordzee Stromingsduik 



 
 
 

 

Geef de pen door… 
 

Hallo Allemaal, 

Op de laatste bestuursvergadering kwam de invulling van het nieuwe clubblad ter sprake. Er schijnt 

ooit een rubriek geweest te zijn die geef de pen door heette. Dat moet al lang geleden zijn geweest, 

want ik kan me de rubriek vanuit het clubblad van QD niet herinneren.  

Nu ben ik als PENningmeester de eerste uitverkorene om de pen, na jah, tegenwoordig meer het 

toetsenbord, ter hand te nemen. Ik ga er maar vanuit dat het idee van de rubriek is dat ik een leuk 

stukje schrijf en dat ik dan mag bepalen aan wie ik de pen doorgeef om voor het volgende clubblad 

een leuk stukje te schrijven.  

En met jullie wil ik het hebben over mijn eerste duiken na ruim 

een jaar. Toch fijn dat je dan eerst even in het zwembad kan 

oefenen alvorens je bepakt en bezakt het water in gaat bij 

Galderse Meren, of moeten we daar tegenwoordig een meer 

tropische naam voor bedenken, want vanuit de lucht is het water 

toch echt helder en mooi blauw.  

Ik moet zeggen dat ik in het zwembad toch wel wat moeite had met het opbouwen van mijn setje. 

Maar na een goede buddycheck door Monique ging ik dan na ruim een jaar weer het water in. En al 

was het nog maar het zwembad als je dan onder water bent voelt het eigenlijk alsof je de dag ervoor 

nog gedoken hebt. En dan vraag je je af hoe zal dat gaan in het buitenwater.  

We hadden thuis besloten dat ik mee mocht doen met de nieuwjaarsduik, Arno zou op Ruben 

passen. Achteraf waren er genoeg dames aanwezig die Ruben erg schattig vonden, voor een 

volgende keer zullen we erover nadenken om eerst eens rond te vragen voordat we beslissen dat 

slechts één van ons het water in kan. Al moet ik zeggen dat Rob goed zijn best heeft gedaan om mijn 

favoriete buddy te evenaren. Voor de buitenduik was het wederom even goed nadenken bij het 

klaarmaken van het setje en bij het aantrekken van alle spullen. Maar ook hier ging het in het water 

als vanouds. Als ik eerlijk ben heb ik zelfs het idee dat het nu beter/makkelijker ging dan voor mijn 

zwangerschap. Dus bij deze voor iedereen, natuurlijk is het ‘t leukste om gewoon lekker door te 

blijven duiken, maar als dat om een of andere reden niet kan of wil, als je eenmaal goed hebt leren 

duiken dan nemen ze je dat niet zomaar af en kan je het makkelijk weer oppakken. 

Dat was een mooie afsluiter, maar ik moet natuurlijk de PEN ook nog aan iemand doorgeven. Met 

veel interesse kijk ik er naar uit om volgende keer iets te vernemen van Nataschja. 

gr. Anouk 

  



 
 
 

 

Idee voor iedereen die foto’s maakt onder water… 
 

Ik heb een idee en dat idee is om samen met 

een ieder die onder water foto’s maakt een 

soort van groepje te starten om met en van 

elkaar te leren. Ik denk dan aan om te gaan 

duiken en achteraf de foto’s te bespreken. Dus 

bv met een clubduik gaan we foto’s maken om 

de donderdag daarna in het zwembad, de top 

10 of zo aan elkaar te laten zien.  

We bespreken dan hoe we de foto’s zien, hoe een foto gemaakt is, met welke instellingen. We 

kunnen in het zwembad oefenen waarbij we met instellingen spelen om zo de werking van de 

camera nog beter te leren kennen. Ik denk dan aan 1x per 6 weken (of vaker wanneer daar behoefte 

aan is) in het zwembad oefenen. Het oefenen doen we dan wel met een specifieke opdracht. Want 

dan doen we allemaal hetzelfde… Het is geen verplichting, dus kan je een keer niet, geen probleem… 

Lijkt je dit wat en wil je meedoen, laat het mij (Marice Bastiaensen) dan weten. Ik ga een rooster 

maken met wanneer ik in het zwembad wil oefenen (met gekleurde objecten). En de clubduiken (of 

andere tussendoor komende fotoduiken), spreken we af wanneer het zover is. 

Groetjes, Marice 

‘Loek’ who’s here…. 
 

Op 17 januari is Loek geboren, zoon van Huub en Mirjam. 

Bas heeft er een klein broertje bij.  

Uit betrouwbare bron hebben we  vernomen dat een aantal mensen  

een grap met Huub hebben uitgehaald tijdens een training. Deze was  

volgens een enkeling ‘op het randje’.  Gelukkig had Huub het op tijd  

door en zakte zijn hartslag weer snel terug naar normaal niveau. 

Meer weten? Vraag maar eens rond in het zwembad! 

We wensen Mirjam, Huub en Bas veel  

geluk met de gezinsuitbreiding.  



 
 
 

 

QD Clubbarbecue 2016 
 

Op 10 september gaan we barbecueën in Langeweg.  

Toos en Leo stellen (heel fijn!) hun tuin beschikbaar voor de club.  

Zet deze datum dus vast in je agenda! 

Duikvaker 2016 
 

Het is zaterdagochtend 6 februari en we zijn op weg naar de Duikvaker 2016 in Houten. Elk jaar gaan 

Rob, Nataschja en ik naar de beurs, want tot nu toe hebben we (iig één van ons, of allemaal) wel een 

prijs. Of dat nu een grote of een kleine prijs is maakt niet uit; prijs is prijs. 

De beurs is dit jaar ruim bezet met allerlei standjes van leveranciers, reiswinkels, duikcentra, etc… En 

wat helemaal opvalt, is dat er dit jaar meer dan normaal ruimte is voor mensen die met goede 

doelen bezig zijn. Zoals het stel wat in Thailand een coral garden (http://www.coralgardening.org/nl) 

gaat bouwen, een stand met Dos Winkel over het zeewier (boerderijen) wat we kunnen eten, Duik de 

Noordzee schoon. Ook een stand van een Belg die in Beringen (België) een aquarium aan het bouwen 

is waarin we kunnen duiken met kleurrijke vissen. En als het goed is, vindt dit najaar de opening 

plaats. Meer informatie over dit project kan je vinden op http://todi.be/. Wanneer dit klaar is, ga ik 

zeker duiken en kijken. Overigens op 5 juni a.s. komt Dos Winkel opnieuw naar de Sacramentskerk 

vanwege de Wereld Oceaan dag (http://wereldoceaandag.nl/), een initiatief van SeaFirst. 

Maar we hebben dus ook meegedaan aan allerlei prijsvragen…. Sommigen weten het waarschijnlijk 

al, maar ook dit jaar hebben we een prijs gewonnen. Nadat we allemaal antwoord gegeven hadden 

op de vraag uit hoeveel eilanden de eilandengroep bestaat waar Elba bij hoort, wat het wachten tot 

17:00. Toen was het bekend maken van wie de hoofdprijs zou winnen. Even daarvoor liepen we wat 

onrustig door de hal want het was bijna sluitingstijd en menig standje was al gesloten en her en der 

kwam de drank al tevoorschijn. Terwijl we naar de stand van Elba liepen zei Rob nog “wanneer jij de 

hoofdprijs wint dan rijd ik daarnaar toe!” Nataschja was hier getuige van… Enfin, daar staan we dan, 

de Belgische medewerker van de eigenaar doet een graai in de bak en haalt daar het formulier uit 

met de naam van de winaar… En laat dat toch die van mij zijn!!! 

Met andere woorden, dit jaar maar één prijs gewonnen ;-) … Een verblijf van 1 week in een 

appartement op Elba bij een duikcentrum. Het duikcentrum Aquanautic Elba 

(http://www.aquanautic-elba.de/nl/) is al enkele jaren op rij uitgeroepen tot het #1 duikcentrum van 

de Middellandse Zee en bovenal, het duikcentrum is ook een testcentrum van Mares. We kunnen 

dus ook gebruik maken van allerlei nieuwe uitrustingen van Mares. We gaan dus eind oktober, 

tijdens de herfstvakantie, naar Elba. En wat ons verteld is, moet het een mooie bestemming zijn…. Al 

is het maar het Italiaanse ijs en de koffie… 

Ciao Ciaoooo, 

Marice 
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Duikvakantie Coen, Peter en Maureen 
 

Coen en ik wilden een keertje nog effe snel weg. En Peter 

is altijd een toffe peer, en een lekkere duiker. We hadden 

al eens eerder gesproken om samen een keertje op 

vakantie te gaan. Zo gezegd zo gedaan. Het werd een 

weekje Marsa Alam. Op zoek naar die zeekoe die Coen en 

ik nog op ons lijstje hadden staan… We zijn geloof ik al 3 

keer daar geweest, maar elke keer zijn die koeien ergens 

anders aan het grazen, en missen wij het spektakel. 

Dusssss, op naar die koeien.  

Lekker makkelijk bij de Marina Logde… de boten 

vertrekken daar voor de deur, dus geen gedoe met 

transfers elke ochtend. Gewoon ontbijten en met je 

spullen het bootje opstappen. ZALIG! 

Tuurlijk de eerste dag “rustig” aan. Tja je moet toch even 

uitloden, en dat wordt natuurlijk op een makkelijke plek 

gedaan. De volgende dag mochten we meteen naar de 

Elphinestone. 

Eerste duik daar was meteen raak! We sprongen het water in en we zagen al snel twee haaien. Peter 

was meteen effe z’n buddy kwijt, maar vervolgens had hij wel een haai zo ongeveer tussen z’n benen 

door zwemmen. Dat was wel heel mooi om te zien. De rest van de duik heel rustig aan gedaan, 

beetje mee gedobberd met de stroming. En daar naast het rif nog een hele mooie hamerhaai gezien. 

Grappig hoor hoe Coen in m’n filmpje aangeeft dat we een hamerhaai gezien hebben. Het lijkt meer 

op hamertje tik, hi hi, maar duidelijk was het wel! 

O ja, en in alle consternatie bij het einde van de duik moesten we lekker 

makkelijk de zodiac weer terug in. Ja hoor, alle mannen heel galant, laat de 

dames eerst, nou nee, NOT! Dus ik was de laatste, en waarschijnlijk door 

m’n elegante getrappel onder water trap ik één van m’n vinnen uit… Dus 

die ligt waarschijnlijk nog ergens daar op de bodem… Jammer maar helaas 

(of “maar goed ook” want heb ik eindelijk een goede reden om weer eens 

wat nieuws te kopen)… 

Terug op weg naar Marsa Alam stond de derde duik op de planning. Tuurlijk gaat niet iedereen mee. 

Maar Peter, Coen en ik weten… de derde duiken op de dag zijn vaak de beste/mooiste… dus geen 

haren op onze hoofden die denken die derde duik te laten schieten… En wat hebben wij een geluk… 

We zien 3 dolfijnen! Het is écht ongelofelijk. Jonkie met vader en moeder.  

  



 
 
 

 

Eerst komen ze gewoon gedag zeggen en even 

later komen ze weer gewoon even langs. En 

dan gaan ze lucht happen, en weer komen ze 

terug. Schitterend. Niemand van ons die achter 

de beestjes aan gaat. Dus blijven ze wat meer 

bij je in de buurt. Dit is niet de eerste keer dat 

Coen en ik dolfijnen zien tijdens een duik. Ook 

niet dat dit tijdens de derde duik van de dag 

gebeurt! 

Wat zijn die beesten mooi! Helemaal een superdag gehad natuurlijk. 

Eerst de haaien in de ochtend en toen de dolfijnen in de middag. En het was pas de 2de dag. Ik was 

klaar, ik kon naar huis. Niks kan deze dag meer tippen… 

Tja, dus 2de dag, haaien en dolfijnen… Dan moet die koe toch ook te vinden zijn. Het zal ons toch niet 

gebeuren dat we hier nou voor de 4de keer zijn en dat we dat rare beest weer niet zien… 

Tatatataaaaa, en jawel hoor… De ALLERLAATSTE duik van ons verblijf. De zeekoe. Ze zagen hem op de 

boot, dus iedereen als een idioot van boord af gesprongen en ik werd er zo ongeveer ingefl…. maar…. 

hij kan van de bucket list af! We hebben hem gezien. En toen ik hem eenmaal helemaal uitgebreid 

heb gefilmd (met Peter op de achtergrond) en hij lekker rustig weg zwom hoorde ik m’n camera piep 

piep piep zeggen. Batterij op! Dus rest van de duik lekker relaxed gedoken. Ik geloof niet dat Coen en 

ik meer dan 20 meter heen en 20 meter terug hebben afgelegd. Maar was wel heel erg lekker laatste 

duikje. 

Marsa Alam de volgende keer? Nee, de zeekoe hebben we nu gezien. Nu staat er een plaatsje op de 

verlanglijst dat 200 km ten zuiden van Marsa Alam ligt. Waarschijnlijk onderwatercultuur die nog wat 

ongerepter is… ik ben benieuwd wat we daar te zien kunnen krijgen… 

Groet, 

Maureen  



 
 
 

 

Verslag van de pub-quiz 
 

Hoi allemaal, 

Nog even een terugblik op onze eerste PUB-quiz die door een paar enthousiaste leden is geregeld 

voor ons allemaal. Het was al wel een maand of twee geleden, 11 december, maar de gezelligheid is 

nog niet vergeten. 

Voor degene die er niet bij waren, jullie hebben wat gemist! 

Op een vrijdagavond in december werden we uitgenodigd bij het spelletjescafé “de Zandloper” in het 

Ginneken, waar de happening plaats vond, nu was ik redelijk aan de late kant, dus wel wat 

parkeerprobleempjes, maar ergens op de stoep gaan staan, maar dat gebeurde meer zag ik wel. 

Gelukkig geen prent avonds! Toen we binnen kwamen was het al aardig vol, echt groot is het café 

niet, maar precies goed voor deze club mensen. 

Mijn teamgenoten waren er al allemaal, in onze speciaal voor deze avond gedrukte vesten, waarvoor 

we veel complimenten krijgen, als er voor de kleding een prijs was geweest, hadden we wel de eerste 

prijs gehad, met “getting wet and going deep”! Er waren uiteraard nog meer teams met leuke 

teamshirts. 

Na een eerste uitleg, vooral inhoudende telefoons uit (vooral niet op internet googelen!!) gingen we 

van de start. In diverse rondes werd onze kennis over het duiken en van alles daarom heen getest. 

Helaas heb ik niet gelijk alles opgeschreven, maar in mijn herennering was de eerste ronde meer 

algemeen, maar ook met specifieke vragen over Quality divers, die ronde was voor de nieuwere 

leden en de niet-leden dus niet zo eenvoudig! 

Tussen iedere ronde was er tijd voor een drankje en/of hapje. De andere ronden waren o.a. merken 

raden aan de hand van het symbool, nog best moeilijk, bv een rood driehoekje omhoog en omlaag, 

Suunto en Mares of is het nu juist andersom?? Ook was er een ronde waarvoor er filmpjes waren 

gemaakt onder water, waarin onderwatertekens werden uitgebeeld en waarvan we dan moesten 

raden wat er bedoeld werd. Daar kwamen soms ook best komische antwoorden uit, bv making love 

ipv je fles zit los of zoiets.  

Wat ook best wat moeite kostte was het herkennen van eilanden, iedereen herkende uiteraard 

Zeeland, maar er waren eilanden bij die dus (bijna) niet geraden werden. Een andere leuke ronde 

was, de muziekfragmenten, alle fragmenten hadden wat te maken met duiken en de zee enz, je 

moest de artiest en de titel raden. O ja, dat had ik nog niet gemeld, alle antwoorden moesten 

opgeschreven worden en werden na iedere ronde gecontroleerd door een ander team. Dus geen 

door elkaar gegil met antwoorden, uiteraard af en toe kon je weleens wat opvangen als je goed 

luisterde ! 

  



 
 
 

 

Na afloop van alle ronden werden alle punten bij elkaar opgeteld en de teams van Made for diving en 

BBB & Oscar hebben de strijd gewonnen. Er was ook nog een prijs voor de worst team, maar wie die 

gewonnen had ben ik na twee maanden kwijt, maar daar ging het eigenlijk ook niet om, het ging om 

de gezelligheid en die was er zeker! 

Ik denk dat ik namens iedereen aanwezig spreek dat het een hele geslaagde en gezellige avond was 

en wil Rob, Nataschja en Marice (en nu hoop ik dat ik niemand vergeet) heel hartelijk bedanken voor 

het organiseren hiervan. Voor herhaling vatbaar. 

Groetjes en ik hoop velen van jullie weer te zien bij de Lenteduik, waarvoor elders in het blad de 

aankondiging!  

Antoinette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagje uit met de club 

 
Net als andere jaren hebben we ook in 2016 een ‘dagje uit’. De exacte invulling is nog niet 

bepaald maar we gaan in het eerste weekend van juni op pad. Via de mail en via facebook 

volgt binnenkort meer informatie over de exacte dag en het doel van de dag. Het belooft in 

elk geval weer een ‘memorabel dagje’ te worden…. 

  



 
 
 

 

Zwembadrooster 
 
  Soort training Trainer  

februari  

04-02-16  Persluchttraining Sandor   

11-02-16  Carnavalsvakantie 

18-02-16  Snorkelen Huub   

25-02-16  Persluchttraining Maureen   
 
maart  

03-03-16  Persluchttraining Julian   

10-03-16  Snorkelen Marice   

17-03-16  Persluchttraining Sandor   

24-03-16  Persluchttraining Huub   

31-03-16  Snorkelen Maureen   
 
april  

07-04-16  Persluchttraining Julian   

14-04-16  Persluchttraining Marice   

21-04-16  Snorkelen Sandor   

28-04-16  Persluchttraining Huub   
 
mei  

05-05-16  Meivakantie 

12-05-16  Persluchttraining Maureen   

19-05-16  Snorkelen Julian   

26-05-16  Persluchttraining Marice   
 
juni  

02-06-16  Persluchttraining Huub   

09-06-16  Snorkelen Sandor   

16-06-16  Persluchttraining Maureen   

23-06-16  Persluchttraining Julian   

30-06-16  Snorkelen Marice   
 
juli  

07-07-16  Persluchttraining Maureen   

14-07-16  Snorkelen Huub   

21-07-16  Persluchttraining Huub QD games 

28-07-16  Zomervakantie 

 

 

Lig je in het water, maar train je niet mee?  

Geef het dan door aan de trainer! 

  



 
 
 

 

Nieuwe leden: Rick en Frank van Ginneken 
 

Hoi, ik ben Rick van Ginneken en ik ben 14 jaar. Ik kom uit 

Zevenbergen en zit in het 2e jaar van de HAVO op het 

Markland College.   

Duiken is sinds vorig jaar mijn grootste hobby. Mijn eerste 

buitenduik was op Marsa Alam en ik vond het onder water 

erg mooi. Ik heb daarna mijn junior OWD gehaald via 

Quality-Divers en zat toen samen met Moniek in het klasje 

bij Anton.  

De vakantieduiken samen met mijn vader en broer Luc bij La Herradura in zuid-Spanje vond 

ik erg leuk waarna mijn vader en ik bij de duikclub zijn gegaan. Fijn oefenen op donderdag  in 

het zwembad, zeker nu ik een eigen uitrusting heb en ik heb veel zin in de buitenduiken deze 

zomer! 

Hallo, ik ben Frank van Ginneken, 48 jaar en kom uit Zevenbergen. Ik ben getrouwd met 

Angelique en vader van Daphne (18), Luc (16) en Rick (14). Ik werk sinds 2013 als Mechanical 

Engineer in het onderhoud voor de Basrah Gas Company, een joint-venture van Shell in zuid-

Irak. Daar werk ik in een 4 weekse rotatiecyclus samen met andere expats en locale collega's 

aan de reductie van afgefakkeld aardgas , de productie van aardgas, LPG en brandstoffen.  

Ik heb 2 jaar geleden geleden, na een eerste poging in 

Portugal,  mijn OWD afgemaakt bij Quality-Divers. Mijn 

laatste buitenduik was samen met de club bij de Bergse 

Diepsluis waar ik versteld stond van het diverse rijke 

onderwaterleven in onze Zeeuwse wateren. Daarna heb 

ik samen met Luc en Rick de smaak verder te pakken 

gekregen en hebben wij gedoken in Albufeira, Marsa 

Alam (Advanced gehaald), La Herradura en ‘last but not 

least’ bij de Kabbelaar in Scharendijke. Ik ben sinds 

december met Rick bij Quality Divers gegaan om samen 

meer en beter te kunnen duiken. Verder vind ik het 

bijzonder gezellig en relaxed bij de club. Net als Rick kijk 

ik, naast de wekelijkse training in de Wisselaar, erg uit 

naar de geplande buitenduiken. Laat het maar een mooie 

zomer worden! 

  



 
 
 

 

Motorrijden met de ‘Kwalitie drivers’ 
 

 

  



 
 
 

 

 

Resultaten enquête reiscommissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monique en ik zijn momenteel helemaal aan het 
focussen op Mallorca voor eind september  

begin oktober 2016… 
 

 

De reiscommissie, 

Monique & Maureen 

  



 
 
 

 

Wist je dat 
 

…Dit de laatste keer is dat deze rubriek in het blad staat? 

…We altijd veel plezier hebben gehad met het bedenken van de wist-u-datjes? 

…Vooral Anne-Marie hierin erg goed was? 

…Zij soms een hele pagina met leuke anekdotes wist te vullen? 

…We nieuwe rubrieken hebben bedacht voor de komende tijd? 

…Stukjes nog steeds welkom zijn via redactie@quality-divers.nl  

 

Verjaardagen 
 

Maart  April  
 
08 maart ….. Loek Strous. 
11 maart ….. Aswin Marijnissen. 
16 maart ….. Judith Lambregts. 
20 maart ….. Rob Soethoudt. 
20 maart ….. Liesbeth Verstijnen. 
23 maart ….. Christan Clerx. 
 

 
03 april ….. Jeroen Boot. 
22 april ….. Ron Hulshof. 
29 april ….. Peter Dudok. 
29 april ….. Ron Hoogervorst. 
 

Mei    
 
05 mei ….. Signe Vonck. 
20 mei ….. Elly Clerx. 
30 mei ….. Coen Schaap. 
31 mei ….. Anja Soethoudt-van Run. 
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‘De uitmijter’ 
 

De laatste pagina van het blad is voortaan voor ‘de uitsmijter’. Een opvallend bericht, een leuke 

foto… alles kan zolang het maar met duiken (en het liefst met Qulity-Divers) te maken heeft. 

Helaas is het niet mogelijk om in dit blad een filmpje te zetten. Daarom enkele ‘stills’ van het filmpje 

dat gemaakt is van de nieuwjaarsduik. Zoek op youtube naar ‘Quality-Divers’ en bekijk dit gave 

filmpje dat door Lars Scheve is gemaakt. Delen (via je facebookpagina) wordt van harte aanbevolen! 

 

      

    


